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# Voorwoord 
 

 

 
Liefste leden en ouders, 

 

 
Het is al weer voorbijgevlogen! Het laatste kliekje van het schooljaar ligt in 

jullie handen. Als we samen even terugblikken naar de leuke dingen die we 

nog hebben gedaan, krijgen we alleen maar warme herinneringen in onze 

harten. We zijn echte feestbeesten geweest: op het slaapfeestje, de 

kidsboesboes en voor de wat ouderen onder ons de enige echte 

boesboesfuif! We sluiten ook dit jaar af met een knaller van een activiteit! 

Samen op survival voor spanning en avontuur 😊. 
 

Jammer genoeg is er een tijd van spelen en een tijd voor serieuze zaken 

(zoals de mama’s en papa’s ons soms zeggen). Ook de leiding moet weer 

even in de boeken zitten. Daarom nemen we eventjes pauze, zodat ook jullie 

met een prachtrapport thuis komen. 

 
Om de zomervakantie goed in te zetten, loopt de KLJ ook dit jaar weer mee in 

de processie van Wersbeek. Ook organiseren we weer onze jaarlijkse 

carwash. Over deze activiteiten kom je meer te weten in het vervolg van dit 

KLiekJe. Last but not least mag natuurlijk de kampbundel met alle info over 

het kamp in niet ontbreken! 

 
Veel leesplezier en alvast een fantastische vakantie gewenst! 

 

 
Zonnige groetjes van jullie kapoenen, 

 
Laura, , Arno, Ward, Edwina, Gert-Jan, Ewoud, Niels, Louise en Arne 
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# KLJ M-W: zomermaanden 
 

 

Voor alle leden 
 
 

o Zondag 30  juni 

➔ Processie 

 
o Woensdag 12  juli 

tot donderdag 20  

juli 

➔ Kamp  

  

o Zondag 28  juli  

➔ Carwash 

Tijdens de zomer hoef je KLJ niet te missen! Zo organiseren we onze 

zomercarwash en gaan we allemaal samen op een superfijn kamp! Daarnaast 

lopen we zoals elk jaar weer mee in de processie te Wersbeek. Noteer alvast 

de volgende data in je agenda! 
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# ZOOM IN 
 

 

 

Processie 

Naar goede gewoonte stapt onze KLJ mee in de processie, die doorgaat op 

zondag 30 juni. We verzamelen stipt om 10u aan het pleintje bij de kerk van 

Wersbeek. Zorg ervoor dat je op tijd bent zodat de processie niet op jou 

moet wachten! ☺ 

 

Vergeet ook zeker niet om je KLJ-uniform (T-shirt, pull en sjaaltje) aan te 

trekken zodat iedereen ons herkent. Na de processie krijgen alle stappertjes 

een drankje in de Mardijk. 
 

Smeer jullie beentjes al maar in en hopelijk tot dan! 
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Zomer Carwash 

Kom ook dit jaar gezellig iets drinken terwijl wij jullie auto laten blinken! 
 

ZOMERCARWASH 

ZONDAG 28 JULI 
 

Van 10u tot 18u 

Aan de lokalen van KLJ M-W 

Personenwagens en fietsen 

VRIJE GIFT 

Kom gerust iets drinken om onze kas te 

spijzen! 
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# Contact 
❖ Adres: Halensebaan 88, 3461 Molenbeek-Wersbeek 

 
❖ Een overzichtje van de huidige leidingsploeg: 

o Arno Thyssen 

o Laura Vanden Eynde 

o Ward Franssen 

o Ewoud Stiers 

o Louise Weckx 

o Edwina Di Marco 

o Gert-Jan Theys 

o Arne de Vos 

o Niels de Cock 

 
❖ Je kan de leiding steeds contacteren via: 

o klj.molenbeekwersbeek@gmail.com 

o Arno Thyssen: 0470521665 

o Gert-Jan Theys: 0470063527 

❖ Voor leuke foto’s en nog meer info kan je terecht op onze 

Facebookpagina of onze mooie website! 

kljmw.weebly.com 

 

mailto:klj.molenbeekwersbeek@gmail.com
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# Kampbundel 2019 Bilzen 

De romeinen van Bilzen 
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Wat, waar en wanneer? 

Het is weer zo ver, ons kamp komt eraan! Dit jaar zullen we ravotten met de 

Limburgers te Bilzen. Het adres van onze kampplaats is Zonhoevestraat 3A, 

3740 Bilzen. Van vrijdag 12 juli tot zaterdag 20 juli zullen we hier de tijd van 

ons leven hebben! 

 

Voor onze jongste leden van -10 die de eerste keer mee op kamp gaan, is er 

de mogelijkheid om een half kamp mee te gaan. Maar natuurlijk mogen deze 

kapoenen ook een volledig kamp meegaan als ze dat willen! ☺ Het half kamp 

gaat door van maandag 15 juli tot zaterdag 20 juli. 

 

Thema 

Dit jaar moeten we terug graven naar de oude tijden, toen het Romeinse rijk 

nog staande was. Keizers zaten op de troon, gladiatoren vochten in de 

stadion, en de romeinse vrouwen baden in de termen. Een heerlijke tijd dus, 

die wij helemaal opnieuw gaan beleven. Vergeet de laurierbladeren niet he 

😉. 
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Heen- en terugreis 
 

 

 

Op vrijdag 12 juli zetten we koers richting Bilzen. Omdat we geen 

piratenboot ter beschikking hebben, gaan alle leden met de bus naar daar. 

We verwachten hen om 9.45u aan het KLJ-lokaal. 

 

De leden die een half kamp meegaan, mogen op maandag 15 juli om 19u 

naar de kampplaats gebracht worden. ’s Avonds krijgen onze stoere 

romeinen nog een klein hapje, maar er is geen avondeten meer voorzien dus 

zorg dat je buikje al gevuld is! ☺ 

Helaas komt ook aan dit kamp weer een einde… Op zaterdag 20 juli kunnen 

jullie je uitgetelde KLJ’er(s) komen afhalen op de kampplaats tussen 11u en 

11u30. 

 

Kookouders 

Omdat de kookoudervergadering nog maar net geweest is, is het nog niet 

zeker wie juist onze buikjes zullen vullen. Wel kunnen we zeggen dat dit 

helemaal in orde komt! Bedankt aan de ouders die zich kandidaat hebben 

gesteld! 

 

Heb je interesse om de volgende jaren ons 

kookteam te versterken? Aarzel dan niet om ons 

te contacteren! 



Gepakt en gezakt? 
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Ik ga op kamp en neem mee… 

Om het inpakken wat gemakkelijker te maken, vind je hieronder een handig 

lijstje met alles wat je nodig hebt om op KLJ-kamp te gaan. Probeer ook 

rekening te houden met het voorspelde weer bij het inpakken van je bagage. 

Ouders die bepaalde zaken liever aan de leiding overhandigen mogen dit 

zeker laten weten. 

 

Identiteitskaart Slaapzak en hoofdkussen 

Knuffel Veldbed of luchtmatras 

Lange broeken Korte broeken en shorts 

Pulls T-shirts 

Zonnebril en petje/hoedje Zonnemelk 

Handdoeken en washandjes Toiletgerief 

Voldoende sokken Voldoende ondergoed 

Zwemgerief Pyjama of slaapkleed 

Aangepast schoeisel (sportschoenen, 

vrije tijd schoenen, stevige schoenen, 

slippers, reserve paar, …) 

Watersandalen of schoenen die nat 

mogen worden 

Brooddoos en drinkfles FLUOVESTJE! 

Een buzzypas als je dit hebt Zaklamp 

Regenjas Kleine rugzak 

Adressen van je familie en vrienden 

om een kaartje te sturen 

Strip of boek (ander speelgoed is 

verboden op kamp!) 

Zakgeld (€ 12) Verkleedkostuum in zee-thema 

KLJ-sjaaltje KLJ-pull en t-shirt 

Keukenmateriaal: - Mes, vork, grote en kleine lepel 
 

- 2 keukenhanddoeken 

+12, +14 en +16: - Grote rugzak voor op tweedaagse 
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Verzamelen van de valiezen en medische fiches 

Op woensdag 10 juli tussen 19u en 19u30 mogen alle leden die een volledig 

kamp meegaan hun bagage komen afzetten aan het KLJ-lokaal. De leiding 

vertrekt immers al een dagje vroeger op kamp om ter plekke alles voor te 

bereiden en zij zullen jullie valiesjes al meenemen. Op dit moment mogen 

jullie ook de medische fiche, die jullie gekregen hebben bij dit KLiekJe, 

volledig ingevuld afgeven aan iemand van de leiding. 

 

De -10’ers die meegaan op half kamp mogen hun bagage en medische fiche 

meebrengen op de dag dat ze op kamp vertrekken, namelijk maandag 15 juli. 
 

Medicatie 

Om ongelukken te voorkomen, is het best om zo min mogelijk medicatie met 

de leden mee te geven. Medicijnen die noodzakelijk zijn en vermeld worden 

op de medische fiche mag je natuurlijk wel meegeven met je kind of afgeven 

aan de leiding bij het begin van het kamp. 

Elk kamp gaan er handdoeken, sokken, washandjes, … verloren. Om dit 

te vermijden, raden we aan in al je spullen je naam te schrijven. Kijk ook 

zeker op het einde van het kamp eens bij de verloren voorwerpen! 

We merken ook dat de valiezen elk jaar een beetje groeien. Omdat we 

niet altijd even veel plaats hebben, vragen we om er op te letten niet 

onnodig veel kledij of andere spullen mee te nemen. 
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Prijskaartje 
 

 

Elk jaar laten er betalingen op zich wachten. Dit zorgt voor wat 

problemen, onder andere omdat we op voorhand aan de plaatselijke 

autoriteiten moeten overmaken wie met ons op kamp gaat. Verder willen 

de kookouders graag weten hoeveel buikjes ze moeten vullen, moeten er 

op voorhand enkele zaken gereserveerd worden enzovoort. Daarom 

willen we jullie vragen om de betaling voor 23 juni in orde te maken. 

 

Voor een volledig kamp bedraagt de prijs 100 euro voor het oudste lid en 90 

euro voor alle volgende leden. De leden die meegaan op half kamp betalen 

55 euro voor het oudste lid en 45 euro voor alle volgende leden. 

 

Opgelet! Gaat je oudste KLJ’er een volledig kamp mee en komt het jongere 

broertje of zusje een half kamp? Dan betaal je voor hem of haar slechts de 

prijs van het tweede of derde lid, namelijk 45 euro. 

 

Je kan het kampgeld storten op ons rekeningnummer 734-3680002-25 (IBAN: 

BE70 7343 6800 0225) met vermelding van de naam van je KLJ’er(s), ten 

laatste op zondag 23 juni! 
 

Post 
Voor alle mama’s, papa’s, oma’s, opa’s, broers, zussen, vriendjes en 

vriendinnetjes die hun KLJ’er missen: je kan altijd een briefje sturen naar het 

onderstaande kampadres! ☺ 

K.L.J. Molenbeek-Wersbeek 

NAAM 

Zonhoevestraat 3A, 3740 Bilzen 
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Contactgegevens 
 

 

 

 

Je kan ons in de aanloop naar het kamp altijd bereiken met vragen door te 

bellen naar een van de onderstaande telefoonnummers of door te mailen 

naar klj.molenbeekwersbeek@gmail.com. Natuurlijk mag je ons ook altijd 

aanspreken op de activiteiten! Aarzel tijdens het kamp in geval van nood 

zeker niet om iemand van de leiding te contacteren. 

 

Arno Thyssen: 0470/52 16 65 

Ward Franssen: 0494/46 00 84 

Laura Vanden Eynde: 0483/68 52 97 

Edwina Di Marco: 0468/234232 

Ewoud Stiers: 0491/ 338896 

Louise Weckx: 04700/91565 

Gert-Jan Theys: 0470/063527 

Niels de Cock: 0491/ 893623 

Arne de Vos: 0491/6448161 

 

 
BELANGRIJKE MEDEDELING 

 
We hebben de vorige jaren gemerkt dat de 

kinderen die in tenten slapen het soms nogal 

koud hebben in de nacht. We vragen dan ook aan 

de ouders om voldoende warme kleding mee te 

geven: dikke pyjama’s, pull, dikke sokken… Dit jaar 

slapen de -10 leden ook in een tent, steeds met 

toezicht van een leiding. Deze opmerking geldt dus 

extra voor hen. 

mailto:klj.molenbeekwersbeek@gmail.com
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# Sparen maar! 
De flapjes van Lekker op kamp zijn er weer! Ook dit jaar vragen we jullie hulp 

bij het sparen van de flapjes van Joyvalle en Appelsientje, zodat we op kamp 

lekkere melk en lekker fruitsap kunnen drinken! De flapjes mogen jullie 

afgeven aan de leiding of in de brievenbus van Ewoud steken (Driesstraat 

67B, Molenbeek-Wersbeek) voor 1 juni 2019. Meer info hierover kunnen 

jullie vinden op: www.lekkeropkamp.be! 

 

Alvast heel hard bedankt voor jullie hulp! 
 
 

 

http://www.lekkeropkamp.be/
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# Oud-leiding KLJ M-W 

Hellooooooo KLJ’ertjes! 
 

Jammer genoeg is het al mei en is het tijd voor het allerlaatste KLiekJe van 

dit KLJ-jaar ☹ Dat de oud-leiding een bende bezige bijtjes is weten jullie 

ondertussen al wel. Ook in dit laatste KLiekJe houden we jullie graag op de 

hoogte van onze spannende activiteiten! 

 

Helpende handen 

Als oud-leiding weten wij maar al te goed hoeveel werk, tijd en energie er 

kruipt in het organiseren van alle KLJ-activiteiten en evenementen. Het 

tweede deel van het KLJ-jaar is traditiegetrouw dan ook “druk, druk, druk” 

door de organisatie van de Spaghettidag, de Boesboesfuif en het kamp. 

 

Ook dit jaar waren de Spaghettidag en de Boesboesfuif 

een groot succes dankzij de goede organisatie en inzet 

van de leidingsploeg. Wij als oud-leiding stonden uiteraard 

meteen paraat en staken met heel veel plezier de handen uit 

de mouwen op de Spaghettidag en de Boesboesfuif. Afwassen, 

ober spelen, tappen of cocktails maken, we doen het allemaal 

met veel plezier want vele handen maken licht werk! 

 

Surprise… 

Wie vorig jaar mee ging op kamp weet dat de oud-leiding de laatste avond 

tijdens het kampvuur een bezoekje brengt aan de leden en leiding. Wij kijken 

er nu alvast naar uit om dit jaar de vrolijke KLJ-bende weer bezig te zien! 
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DE OUD-LEIDING ZAL OOK DIT JAAR WEER EEN LEUKE VERRASSING 

VOORZIEN VOOR IEDEREEN! Wat deze verrassing zal zijn, houden we 

natuurlijk nog even geheim … TOT OP HET KAMP! 

 

Kei leuk! Tof! Plezier! Jippiejeej! 

Naast al dat harde werk op de Spaghettidag en de Boesboesfuif moet er 

natuurlijk tijd gemaakt worden voor het nodige plezier en vertier. En als er 

iets is wat de oud-leiding heel goed kan, dan is het plezier maken! 😉 

In april organiseerde Jeugdhuis De Zwik een tweede 

editie van Lokale Helden. Oud-leider Cedric trad op 

met zijn band, Woolly Whale. De oud-leiding ging hem, 

samen met de leiding en +16, aanmoedigen tijdens dit 

fantastische optreden! 

 
Wil je graag eens luisteren naar de muziek van Cedric en zijn band? Je kan 

hen terugvinden op Facebook en Youtube onder de naam Woolly Whale! 

Benieuwd naar wat Jeugdhuis De Zwik te bieden heeft? Ook hen kan je 

terugvinden op Facebook! 

 
In februari stapten we al dapper mee met de Dropping van Scouts Inderdaad 

Assent. Een aantal weekends geleden genoot de oud-leiding samen met de 

leiding van een heerlijke BBQ bij onze goede vrienden van Chiro Bekkevoort. 

En ook op de ledenwervingsactiviteit van JH De Zwik tekende de oud-leiding 

present. Want SAMEN IN GROEP PLEZIER MAKEN, DAT IS WAAR KLJ M-W 

VOOR STAAT! 
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Wie is dat eigenlijk, de oud-leiding? 

We horen jullie natuurlijk al denken: ‘Zeg die oude leiding, wie zijn dat nu 

eigenlijk allemaal?’ 

 
Sommige leden en ouders zullen ons misschien nog wel herkennen van in 

onze goeie ouwe tijd als leiding 😉 Maar anderen kennen ons misschien 

nog niet! Hier vind je alvast een overzicht van alle bestuursleden van de 

oud- leiding. Tussen haakjes kan je de jaren zien waarin wij leiding waren. 

 
Voorzitter Liesbeth Broos (2011 – 2016) 

Secretaris Dorien Schuyten (2013 – 2017) 

Penningmeester Jannes Bode (2014 – 2017) 

Bestuursleden: 

Cedric Stiers (2014 – 2017) Eva Nolmans (2012 – 2016) 

Evlien Broos (2016 – 2018) Jennifer Dils (2008 – 2012) 

Lien Franssen (2014 – 2018) Lisa Nolmans (2011 – 2016) 

Olivia Claes (2014 – 2018) Paulien Stiers (2011 – 2016) 

Sien Bode (2012 – 2016) 
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 1 

Contact 

Zit je met vragen, opmerkingen of bedenkingen rond de werking van de oud- 

leiding? Aarzel dan zeker niet om ons te contacteren! 

 
E-mail oudleiding.kljmw@gmail.com 

Liesbeth Broos 0473/76 50 55 

Dorien Schuyten 0496/29 29 45 

Jannes Bode 0497/78 81 36 

 

Heb je binnenkort een communiefeest of een gezellige babyborrel en ben je 

nog op zoek naar enkele helpende handen? Ken je iemand die wel een aantal 

helpende handen kan gebruiken? Zoek niet verder! 

mailto:oudleiding.kljmw@gmail.com
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Speciaal voor alle keukenprinsen en –prinsessen die zich tijdens de 

zomervakantie extra willen uitsloven, hebben we weer een heerlijk 

verfrissend receptje voor jullie in petto! 

 
 

Benodigdheden 
 

- 2 mango’s 

- Passievruchten 

- 1 dl water 

- 1 limoen 

- Bloemsuiker 

Bereidingswijze 

Snij het vruchtvlees van de mango in stukjes en leg in de blender. Snij de 

passievruchten in 2 stukjes en haal het vruchtvlees eruit met een lepeltje. Leg 

het vruchtvlees samen met de mango in een blender. Voeg de limoensap toe 

en de suiker naar smaak. Mix het 

geheel. Leg de gemixte substantie in 

een ijshoudertje. Een uurtje in de 

diepvries en smullen maar. 
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# Het KLJ Knutselhoekje 
 

 

 

Benodigdheden 
 

- Lege shampoo fles 

- Papiertje (met een print) of leeg papier met kleurpotloden 

- Kurk 

- Elastiek en lijm 

- Stokje 

Hoe maak je het? 

Maak een gaatje in de fles. Prik het stokje erdoor en maak vast met lijm. 

Kleur je papier. Maak een gat in de kurkentrekker en maak vast mdg lijm. 

Plooi het in 2 driehoekjes en maak ze vast met lijm aan de stok. Windel de 

elastiek rond de kurk. 
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# De moppentrommel 
 

 

Lach je rijk met een paar heerlijke moppen uit onze traditionele 

moppentrommel. 

 
Een boef rent een kookwinkel uit met een pan. Een agent houdt hem aan. Hij 

zegt: ‘Waarom ren jij weg zonder te betalen?’ ‘Nou,’ zegt de boef, ‘het zijn 

steel-pannen!’ 

 
Leraar: 'Wie de volgende vraag goed beantwoordt, mag naar huis.' Meteen 

gooit een leerling zijn tas uit het raam. 'Wie deed dat?' wil de leraar weten. 

'Dat was ik', zegt de leerling. 'Doei!!!' 

 
Twee mannen gaan zwemmen, midden in de winter. Eenmaal bij een 

buitenbad aangekomen gaat de een al op de duikplank staan terwijl de ander 

gaat kijken. Zegt de man die staat te kijken: ‘Niet duiken, er is geen water!' 

‘Nou en,’ zegt de ander, ‘ik kan toch niet zwemmen!’ 

 
Er zitten twee vliegen op een kaal hoofd. Zeg de ene vlieg tegen de andere: 

'Weet je nog, hier speelden we vroeger verstoppertje.' 

 
Een man komt voor de achtste keer een bioscoopkaartje kopen. ‘Bent u hier 

nu alweer?' vraagt de kaartjesverkoper. ‘Klopt,’ zegt de man, ‘maar bij de 

ingang verscheuren ze steeds mijn kaartje!’ 
 
 

 



# Toiletpret! 
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Kleur deze tekening in ter voorbereiding van het kamp. 
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+12 
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+14 en +16 
 

 

 

 


